
 
   NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  
                      nummer 345 - zondag 17 september 2023   

Welkom! 
 

Zondag 17 september 2023, 10.00 uur 
13e van de Zomer 
 
Voorganger:  Ds. J.E. Huttenga, Zeist 
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
 

Lezingen: Exodus 32, 1 – 14 
  Matteüs 18, 21-35 
 
Liederen:` Psalm: 103: 1, 5, 7 
  Lied 413: 3 
  Lied 413: 1, 2 
  Lied 106: 8, 9, 10 
  Lied 362 
  Lied 150a 
  Hoor, God,  wat ons bezig houdt 
  Lied 422 
  Lied 425 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Oproep chauffeurs aangepaste 

kerkdienst 
 

Zondag 1 oktober is er weer een aangepaste  
kerkdienst. 
Om de gasten van Zideris op te halen zijn er auto’s 
met chauffeur nodig. We zouden de gasten  
teleurstellen als ze niet kunnen komen omdat er 
niet genoeg vervoer is. 
Wil jij die zondag rijden, meld je dan aan bij Wilma 
Vos. Je krijgt t.z.t. te horen wie je waar mag  
ophalen. 
tel. 0641803826 wilmavos28@gmail.com 
  
Hartelijke groet 
Het team van de aangepaste kerkdienst 

 
 
 

Collectes 
 

1e collecte KiA Werelddiaconaat Myanmar 
2e collecte Liturgie & eredienst 
 

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek 
Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het 
bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw 
bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de 
betaling. 
 

Graag uw aandacht voor 
 

Jarigen: 
19-sep  Mevr. H. Weijman – Molenaar 
24-sep  Mevr. J.P. van Lith - Nout 
 

Agenda 
 

Woensdag 20 september 10.00 – 11.30 uur 
Koffiemorgen 

 

Zondag 24 september 10.00 uur 
 Ds. H.A. de Bruin-Messelink, Culemborg 

Oproep 
 

Omdat er regelmatig een klein kindje in de Voorhof 
is, zoeken wij dringend versterking voor het  
oppassen. Wie wil er zo nu en dan een keer  
oppassen tijdens de kerkdienst? 
Hoe meer mensen zich melden, hoe minder vaak 
we dezelfde personen hoeven te vragen. 
U kunt zich  opgeven bij Jolanda Verwoert of Aleke 
van Vuren. 
 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
mailto:wilmavos28@gmail.com
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=UYzfbMP7SCKkixbzk-yhyA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=LYbUUtuqTE6B7lOpLuhkTA


 

 
 

Jezus geneest een man die aan huidvraat lijdt. Hij 
zegt dat de man het niet verder mag vertellen, maar 
de genezen m

an bazuint het overal rond. 
Marcus 1: 40-45 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is nog steeds mogelijk om de enquête in te vul-
len,  link naar de enquête. Door het invullen van de 
enquettes zijn we erg geholpen, omdat we dan weten 
hoe ons aanbod bij u en de kinderen kan aansluiten. 
 
gr Jolanda 

 

Colofon 
 

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk  
woensdag 18.00 uur inleveren via  
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl  
 

Pastorale zorg:  
Ds. Henriëtte Bouwman  
Werkdagen dinsdag t/m vrijdag  
Woensdag- en donderdagmorgen van  
9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig. 
Telefoon  0488 - 78 55 36  
Mobiel  06 - 12 67 83 06  
Email predikant@voorhofkesteren.nl 
 

Willeke de Jongh  
Telefoon 0488 - 75 07 11  
Email pastoraat@voorhofkesteren.nl  
 

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de  
dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn,  
Lienden en Ommeren en is van de PKN.  
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041XG Kesteren.  
Telefoon: 0488 – 48 26 06  
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl   
Website: www.voorhofkesteren.nl  
 

 

Tenslotte 
 

Dit weekend begint de jaarlijkse Vredesweek.  
Al meer dan vijftig jaar wordt dit door Pax  
georganiseerd. En nog steeds is het goed om  
erbij stil te staan dat aan vrede gewerkt moet 
worden. 
Al snel denk je dan eerst aan de oorlog, die sinds 
ruim een jaar ook in Europa weer dood en verderf 
zaait. Vrede, of het gebrek daaraan, begint  
echter veel eerder. 
Op allerlei plaatsen wereldwijd staat de  
democratie onder druk. Ook in ons land. Net als 
bij oorlog kan het een onmachtig gevoel geven. 
Want wat stel je in je eentje voor in een groot  
politiek systeem? 
Maar vrede begint klein; in je eigen omgeving. 
Daarvoor hoef je niet met alle winden mee te 
waaien. Liever niet, zelfs. Respect voor elkaars  
mening en niet al te overtuigd van het eigen gelijk 
is een goed begin van vrede in het klein. Wie 
weet wordt dat een olievlek die niet opgeruimd 
hoeft te worden. 
Op de website paxvoorvrede.nl/vredesweek  
staan allerlei activiteiten die in het land worden  
georganiseerd voor deze vredesweek. 

Vrijdagmiddaguurtje met korte 

viering 
 

Begin augustus zijn we begonnen met een  
vrijdagmiddaguurtje met ‘zingen zoals toen’.  
We wisselen het zingen nu af met een  
vrijdagmiddaguurtje met een korte viering.  
Op vrijdag 22 september ben je welkom in De 
Voorhof, speciaal de mensen voor wie de  
zondagmorgendienst te vroeg of te lang is. We 
beginnen om 15.00 uur met koffie en thee en 
sluiten af met een korte viering o.l.v.  
ds. Henriëtte Bouwman.  
Is vervoer een probleem bel dan naar Greetje 
Veldhuis, 06-51812537 of  
Rina Kuenen 0344-642303. 
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